
Een indrukwekkende Vredeswake voor Gaza 
4Inspiration heeft op vrijdag 15 augustus spontaan een Vredeswake voor de 

kinderen in Gaza georganiseerd. Volgens de reactie van bezoekers was het een 

meer dan indrukwekkende wake.  Tijdens de wake stond de duizenden kinderen 

centraal die door de oorlog om het leven zijn gekomen.  

7 kinderen werden bij naam genoemd en in het kort gememoreerd. 
 (7 is het getal van de Volheid) 
De kinderen kregen zo een gezicht. Er werd een kaars aangestoken gevolgd 

door een moment van stilte waarop we in gedachten bij het kind waren. 

Aansluitend werd er gezongen; troostliederen, vredesliederen of mantra’s. Aan 

het einde van de wake konden de bezoekers zelf een kaarsje toevoegen aan het 

grote hart en van dichtbij de kinderen in de ogen kijken.  

De wake werd afgesloten met het lied Lichtjes branden.(Susan en Freek). Na 

afloop was er nog de gelegenheid om een kaart te sturen of een handtekening 

te plaatsen met dank aan Amnestie International.  

De vrijwillige bijdrage was voor het werk van Artsen zonder Grenzen heeft 200 

euro opgeleverd. De bezoekers hebben alle tijd genomen om na te praten bij de 

koffie en thee die door de Geloofsgemeenschap St Willibrord werd 

aangeboden. 

Wie deze ad hoc georganiseerd vredeswake heeft gemist, er zal in december in 

de Advent wederom een wake worden gehouden. 

 

 


