
 Geloofsgemeenschap St. Willibrord  

Nieuwsbrief week 34- 2025 

24 - 31 augustus:  

 

*********************************************************************O 

Activiteiten deze week in de Willibrordkerk: 

Donderdag 28 augustus is er een Eucharistieviering  

Em. Pastor H. Scheve zal voorgaan en het Gemengd koor zal zingen. 

aanvang 10.00 uur in de Willibrordkerk. 

Huiskamer St Willibrord - Kerk open:  

Woensdag 27 augustus van 10.00 tot 13.00 uur 

Vrijdag 29 augustus van 13.00 tot 16.00 uur 

zondag 31 augustus van 10.00 tot 12.00 uur 

Loop rustig binnen in onze huiskamer St. Willibrord voor een kop koffie, 

een gesprek of een moment van stilte. Iedereen is welkom. 

 

Repetitie Gemengd koor in de Willibrord kerk 

Woensdagmiddag 27 augustus van 14.00 tot 16.00. Gemengd koor 

********************************************************************** 

Brede Dak Maaltijden 

Volgende maaltijd is op donderdag 4 september inloop 17.00 aanvang maaltijd 17.30 uur.  

info en opgave bij Anny Strijker telefoon: 06-41569858 

Wilt u nog een bedrag overmaken voor het keukenproject van het Brede Dak: 

St. Willibrord Ruurlo t.n.v. Brede Dak keukenproject 

Banknummer NL20 RABO 0312 4863 59 

********************************************************************** 

Inloopkerk met deelkast  

Elke dag geopend van 7.00 tot 20.00 uur.  

U kunt altijd terecht om een kaars aan te steken bij Maria. 

********************************************************************* 

Het Katholieke Geloof in 20 stappen 

In verband met het vertrek van pastoor Pauw kan de cursus  

Het Katholieke Geloof in 20 stappen voorlopig geen doorgang vinden. 

Deze cursus zal in een later stadium door pastoor Zemann opgepakt worden. 

 

 



 
 

De Stichting Verborgen Dilemma (opgericht door Wilma en Jos Rouwhorst) organiseert 

samen met de Stichting Willem- Hart voor Levensvragen en Stichting Suïcide Preventie 

Centrum een wandeling in Ruurlo.  

Het is een moment om stil te staan bij de impact van suïcidaliteit en om ruimte te maken 

voor rouw, (h)erkenning en hoop. Vooral een gelegenheid om elkaar te ontmoeten in alle 

eenvoud. Het raakt ons allemaal direct of indirect, maar toch wordt er vaak gezwegen. We 

geloven dat echte verbinding in de kleine dingen zit. Samen wandelen in de vroege ochtend, 

letterlijk richting het licht. Het creëert ruimte voor ontmoeting, een gesprek of in gedachten 

stil naast elkaar te lopen. Jij, met je verhaal, je gevoel, je gemis, je zorgen of je hoop.  

We willen ruimte maken voor echte gesprekken, voor kwetsbaarheid, herkenning en steun. 

Na de wandeling is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijk ontbijt  

en om van gedachten te wisselen over dit belangrijk thema. 

 

Wanneer: Zondag 7 september Hoe laat: 06.15 uur 

Waar: Zwembad De Meene, Loolaan 92, Ruurlo 

 

Je kunt je aanmelden via:  https://walkintothelight.nl/doe-mee/aanmelden/ 

https://walkintothelight.nl/doe-mee/aanmelden/

