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Allerzielen 2025 zondag 2 november 

Mooie ingetogen viering van Allerzielen. Mooie eigentijdse gebeden, 
gedichten en liederen gezongen door het  Koor Stemmig uit Borculo. 
In alle teksten was  er een voelbare verbindende factor van nabijheid.  
Het Thema “Voor altijd in ons hart” werd ook met een mooi symbool 
zichtbaar gemaakt. Voor alle overleden parochianen van Ruurlo en Borculo 
was er een klein monumentje met een kaarsje. Na afloop bleven veel 
parochianen napraten onder het genot van een kop koffie of thee. 

 
 
 
 
ENGELEN-PROJECT in de Advent 
Met een klein gebaar kun jij iemand verrassen! 
 
In de donkere dagen voor kerst zijn er heel wat mensen die behoefte hebben 
aan troost, licht of een hart onder de riem. Gelukkig zijn er ook heel, veel 
mensen die dat willen geven aan een ander. Het engelenproject verbindt 
mensen anoniem met elkaar. Je hoeft elkaar dus niet te kennen en dat mag 
zelfs zo blijven.  Mensen die er soms onverwacht voor je zijn. 
Wordt ook een engel voor een ander en breng juist in deze koude en roerige 
tijd een sprankje hemel op aarde. Of laat ons weten wie er wel een engel in 
zijn of haar leven kan gebruiken. 
 



Over het project: 
Met dit project wordt een ‘engel’ gekoppeld aan 
een aantal mensen die - om wat voor reden dan 
ook -wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. 
Denk aan iemand die een moeilijke periode 
doormaakt, iemand die altijd voor een ander 
klaarstaat, mensen van wie jij vindt, dat deze een 
mooi gebaar kunnen gebruiken.  
De ‘engel’ gaat op of rond de vier 
adventszondagen langs op een adres om daar 
‘een stukje hemel op aarde’ te brengen. Dat 
betekent dat diegene een kaart, iets lekkers, een 
gedichtje, of zomaar iets leuks langsbrengt, aan 
de deur hangt of in de brievenbus stopt. In 
principe gebeurt dit anoniem. Er komt een klein 
briefje bij, zodat het duidelijk is dat het te maken 
heeft met het Engelen-project. 
 Onthoud dus goed: de engel blijft anoniem!!  
Wil jij een engel willen zijn voor iemand in Ruurlo-
Barchem? Je krijgt dan één adres per 
adventszondag toegewezen, waar je iemand anoniem een hart onder de 
riem steekt. 
 
Als engel bezorg je een kleine attentie op of rond: 30 november, 7 
december, 14 december ,21 december 
 
Wil jij een engel zijn? Of weet jij iemand in Ruurlo of Barchem die je de 
aandacht van een ‘engel’ wil geven? Geef dit dan door aan Anny Strijker 
mail: anny@strijkerweb.nl of bellen met 06-41569858.  
Dit Advents project is een initiatief van de gezamenlijk kerken in Ruurlo. 
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