Nieuwsbrief voor de week van
30 november -7 december -1°week van de Advent
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Komende week in onze kerk:

Zondag 30 November: Ceciliafeest van het Gemengd koor

samen met het Gemengd koor van Borculo.

Eris een deur collecte gehouden na afloop van de Eucharistieviering van
afgelopen donderdag. Het bedrag van 77 Euro is voor het koor bestemd,
als een extraatje om het koor te bedanken voor hun bijdrage.

Ze staan altijd klaar om te zingen, onder leiding van

dirigent Frans Oesterholt en organist Wil Kok.

Een dank je wel is dan ook dik verdiend.

Maandag 1 december: vergadering van de Locatie raad
om 13.00 uur.

Woensdag 3 december: repetitie van het Gemengd koor in de
Willibrord kerk van 14.00 tot 16.00 uur.

Donderdag 4 december: maaltijd Brede Dak Ruurlo
inloop 17.00 aanvang maaltijd 17.30 uur,

info en opgave bij Anny Strijker

tel.: 06-41569858

Vrijdag van 5 december: “Open Kerk” van 14.00-16.00 uur.
De komende winterperiode (nov -april) zal er alleen op de vrijdagmiddag
een Open kerk zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De dag-kapel blijft wel open, daar kunt u altijd terecht

om een kaarsje aan te steken of om gebruik te maken van de deelkast.

Vrijdag 5 december: Mindful Mediteren van 19.30- 20.00

Oliebollenbijeenkomst is op 27 december niet om 16.00 uur maar we
beginnen om 15.00. Kom om samen gezellig het jaar 2025 af te sluiten.
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Terugblik

De 1¢viering in de Schoven

op woensdag 26 november is meer dan goed ontvangen.

31 bewoners hebben de viering van de 1° advent meegevierd.

Ze hebben allemaal een lichtje gekregen en ontstoken.

Zo begon de advent tijd in sfeer. Het Gemengd koor was te gast om de
viering met liederen kleur te geven. In het nieuwe jaar komen we weer terug.

Op donderdag 27 nov ging Pastoor Harrold Zemann voor de
eerste keer voor in onze geloofsgemeenschap in Ruurlo.

Hij vertelde dat hij zo vaak langs de kerk was gekomen maar dit
de eerste keer was dat hij de mooie kerk van binnen zag en er de
Eucharistie kon vieren. Het was een warm welkom, met een
gezellige nazit, met de parochianen.

Pastoor Harrold nam alle tijd om met hen kennis te maken.

Mindful Mediteren in de Advent.

Vrijdag 28 november werd de 1° advent gestart met een Meditatie
bijeenkomst in de kerk. Bewust geen viering maar een moment van stilte en
bezinning voor wie dat wil. Een moment voor jezelf, een moment van rust en
bezinning. Ook de komende vrijdagen 5 dec, 12 dec, en 19 decis er
gelegenheid om in onze Willibrordkerk te mediteren.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze stilte meditatie
bijeenkomsten. De St Willibrord kerk te Ruurlo is open van 19.15-20.15 uur.
Wilt u meedoen dan bent u van harte welkom, toegang is gratis.

Om half acht beginnen we, dan gaat de deur dicht zodat we ongestoord
kunnen mediteren. Vooraf is er een oproep van de Midwinterhoorn.



