
Nieuwsbrief  25 januari – 8 februari 2026 
************************************************* 
Berichten voor onze geloofsgemeenschap  St. Willibrord 
************************************************* 
Uitvaartviering van Mevr. An Huitink 
Woensdag 28 januari 2026 13.00 uur St Willibrordkerk. 
 
Repetities van het Gemengd koor in de Willibrord kerk 
Woensdagmiddag 28 januari en 4 februari van 14.00 tot 16.00 uur. 

Vergadering Locatieraad: Maandag middag 2 febr.  

Brede Dak Ruurlo 
Volgende maaltijd is op donderdag 5 februari 
inloop 17.00 aanvang maaltijd 17.30 uur 
info en opgave bij Anny Strijker  tel.: 06-41569858 

Viering: Zondag 8 februari om 10.00 uur 
Vredeswake verzorgd door 4Inspiration 
voor “Kinderen in oorlog Wereldwijd”. 
Ook staan we stil bij 4 jaar oorlog in Oekraïne 
Na afloop is er koffie en thee. 
 

Klankschalen Meditatie: 

Vrijdag 13 februari 2026: Klankschalen meditatie en mantra zingen.  
o.l.v. Yvon Taken en 4Inspiration, aanvang 19.00 uur   

Actie Kerkbalans Geef voor onze 
geloofsgemeenschap van vandaag en morgen!  
Met ons kerkgebouw als basis zullen we ook het 
komende jaar weer volop activiteiten ten uitvoer 
brengen. De Kerkbalans folder is de afgelopen weken 
bij u in de bus gevallen.  

We hopen dat we op u mogen reken het komende jaar en u kunt op ons 
rekenen! Banknummer  Actie kerkbalans: NL86 INGB 0002 4659 58  
***************************************************************** 

Mocht u niet aan de Kerkbalans willen bijdragen maar toch aan  
de Willibrord geloofsgemeenschap dan kan dat middels een bijdrage  
t.n.v. de Stichting St. Willibrord NL20 RABO 0312 4863 59 



 

 

† In Memoriam An Huitink          
Geboren op * 3 juli 1929   

Overleden op † 22 januari 2026 

U bent welkom om persoonlijk afscheid van An te nemen  
en de familie te condoleren op dinsdag 27 januari  

tussen 19.00 en 19.30 uur 
in haar appartement ’t Rikkelder 11 te Ruurlo 

 

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden  
op woensdag 28 januari om 13.00 uur  in de St. Willibrordkerk te Ruurlo. 

De crematie is in besloten kring. 

 
An was een trouwe, actieve en betrokken parochiaan.  

 Een lief mens met humor en aandacht voor haar omgeving. 
En zoals ze dat zelf vaak zei;  “Ik ben een kind van Maria” 

We denken met warmte terug aan wie ze was.  
An rust zacht! 


