Nieuwsbrief nr. Aswoensdag 18 februari 2026
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Berichten voor onze geloofsgemeenschap St. Willibrord
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Aswoensdag
begin Veertigdagentijd - de Vasten

18 februari om 14.00 uur gebedsviering — Askruisje
voorganger Em. Wil. Matti - met het Gemengd koor

Tijd van bezinning van Soberheid, Solidariteit en Spiritualiteit

Doe mee! Laten we proberen het verschil te maken in een gepolariseerde
wereld. “De vastentijd geeft de samenleving een andere smaak —niet de
laffe smaak van altijd hetzelfde, maar de smaak van bewust leven, van
innerlijke vrijheid en eenvoud” (Anselm Grun)

Het klinkt bijna subversief In een tijd van grenzeloze consumptie,
eindeloze scroll en honger naar macht. Toch zit juist in dat kleine woord
‘genoeg’ een revolutionaire kracht.

Want wie weet wat genoeg is, is vrij,
Vrij om te delen. Vrij om er te zijn
voor een ander.

Vandaag, Aswoensdag, begint
de Vastentijd. Gisteren begon
de Ramadan. Ze vallen dit jaar
bijna samen.

Komende weken maken miljoenen
mensen wereldwijd bewust een pas
op de plaats. Fen bijzondere tijd die
uitnodigt tot soberheid, solidariteit en

spiritualiteit als onlosmakelijk geheel. Cordaid bouwt mee aan die wereld.
Met gemeenschappen, vrijwilligers,

Soberheid is genieten van genoeg, hulpverleners. Gedreven door

in plaats van jagen op meer. naastenliefde en rechtvaardigheid.

Over grenzen heen.
Solidariteit is delen vanuit

verbondenheid, niet uit overschot. Gun jezelf de rijkdom van genoeg.

Vrij om er te zijn voor een ander,
Spiritualiteit is je niet alleen Dichtbij én ver weg. Want de wereld,
bezinnen op je diepste waarden, dat zijn wij.

maar ernaar leven,

Sluit je aan!
In een tijd waarin ongelijkheid en www.cordaid.nl
conflict elkaar aanwakkeren, zijn
deze waarden een kompas voor een Scan de QR code voor
wereld in verbondenheid. uw solidariteitsgift.
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