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Berichten voor onze geloofsgemeenschap St. Willibrord

Op zondag 8 maart Om 10.00 uur is er een woord en
Communieviering in onze kerk, zang van het Gemengd Koor

(In Onderweg stond een verkeerd bericht. De vredeswake was in februari)

De kerk is ook op vrijdagmiddag 6 maart open van 14.00 tot
16.00 uur. Neem in deze veertigdagentijd, de tijd voor een
moment van Bezinning voor jezelf.

Een bezinnende gedachte uit het boek van (pag 31)
Anselm Grun: Vasten je innerlijke bron vinden.

De doortocht door de Rode zee
De uittocht uit Egypte voert door de Rode zee en door de woestijn. Tijdens
die uittocht komt veel naar boven wat in Egypte werd onderdrukt.

1)De angst voor iets nieuws, de angst voor de onbekende vrijheid, de angst
voor het onbewuste. Waar heb ik geen vaste grond onder de voeten?

Waar ben ik bang voor mijn eigen vrijheid, om moedig mijn eigen weg te
gaan? Hoe ga ik om met mijn onbewuste? Ben ik bang dat er iets naar boven
kan komen wat mijn hele zelfbeeld ter discussie stelt en me onzeker
maakt?

2)De opstandigheid tegen God, omdat hij te weinig te eten en te drinken
geeft, omdat hij ons in de woestijn leidt waar we onze eigen waarheid niet
kunnen ontlopen. Waar wil ik mijn eigen waarheid ontlopen.

Waar wil ik mijn eigen waarheid ontlopen? Waar zoek ik de schuldige als het
niet goed met me gaat? Wanneer kan ik God niet vergeven dat hij me dit
leven aandoet? Wanneer kom ik in opstand tegen God, tegen het lot, tegen
de mensen met wie ik moet samenleven, met wie ik mijn weg moet gaan net
zoals Mozes met zijn koppige volk?

3)Het gemopper, de ontevredenheid met alles. De Israélieten schreeuwden
als kinderen die nergens tevreden mee zijn. In plaats van de uitdaging van
de woestijn aan te gaan begonnen ze steeds luider te jammeren. Herken ik
dat ik ook bij mezelf, dat ik vooral overal op mopper, dat ik nergens tevreden
mee ben? Maar blijf ik in gejammer steken in plaats van me te bevrijden?



Vasten Stilte wandeling
en kort gebedsmoment op zondag 22 maart

bezinnen (gebedsmeditatie) en samen in beweging te komen.

Op zondag 22 maart, aanvang 10.00 uur is er een gebedsmoment en
aansluitend gaan we een stiltewandeling maken van ongeveer 4,3 km.
Maar u mag ook een eigen kleiner gekozen rondje lopen.

Begin- en eindpunt is de Willibrordkerk.

U krijgt een kaartje en beschrijving mee.

Na afloop is er koffie met broodjes in de huiskamer van de Willibrordkerk
Een stilte wandeling is bij uitstek een moment van bezinning en reflectie
met de natuur als inspiratiebron.

De natuur kan ons leren wat innerlijke stilte is.

Stilte heb je nodig om de vrede in jezelf te vinden.

Stilte kun je zien, kun je horen. Laat de stilte spreken.
Aanmelden is niet nodig maar is wel handig: info@willibrordkerkruurlo.nl

Dag Kapel:

De dag-kapelis elke dag open (7.00 -20.00 uur) daar kunt u altijd terecht
om een kaarsje aan te steken of om gebruik te maken van of bij te dragen
aan de deelkast.

Open kerk: elke Vrijdag Van 14.00 tot 16.00 uur
Voor een stilte moment, een gezellig praatje of een kop koffie.
Voel je welkom.

Brede Dak Ruurlo

Volgende maaltijden zijn op donderdag 5 en 19 maart
Inloop 17.00 en aanvang maaltijd 17.30 uur
info en opgave bij Anny Strijker tel.: 06-41569858

Film: Onder Het Maaiveld

Donderdagavond 26 februari om 19:30 uur in de Sprankel vertoont

de Groene Verbinding Achterhoek de film "Onder het Maaiveld".

Wist u dat er meer levende wezens zitten in één theelepel gezonde grond
dan er mensen zijn op aarde?

Er is koffie en thee en de zaal zal vanaf 19:15 uur open zijn.

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Meer informatie: info@degroeneverbindingachterhoek.nl
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