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Nieuwsbrief nr. 11 

5E WEEK van de VASTEN maart 2026  
 

Berichten voor onze geloofsgemeenschap St. Willibrord 
 

 

Eucharistieviering 

Donderdag 26 maart.  

Om 10.00 uur is er een eucharistieviering met Pastor Harrold Zemann  

en zang van het Gemengd Koor. 

 

Bidden voor Vrede 
 

De kerk is vrijdagmiddag 27 maart open van 14.00 tot 16.00 uur.  
Loop binnen voor een moment van bezinning voor jezelf. 
of een moment om stil te staan bij de oorlogen in de wereld. 
De onrust, de pijn, de chaos die de wereld in zijn greep houdt. 
 

 
Een bezinnende meditatie uit het boek van Anselm Grün. 

 
Vasten je innerlijke bron vinden. (Citaat van pag. 131) 
Johannes 18:36 
Maak in je eentje een wandeling in het bos of in je eigen tuin. Pak een steen en leg die op je 

hoofd. Dit is als het ware de kroon die je dwingt om recht op te lopen als een koning of een 

koningin. Loop een tijdje met de steen op je hoofd en zegt steeds dezelfde zin als Jezus: Mijn 

koningschap hoort niet bij deze wereld (Johannes 18:36) 

Stel je voor dat je met deze zin in gedachten een ziekte doorstaat, een teleurstelling of een 

kwetsing die je de laatste tijd hebt ervaren. Dan zul je midden in het gekwetste gevoel en je 

gevoeligheid, in je angst en zwakheid iets ervaren wat niet bij deze wereld hoort, wat niet 

door al die pijnlijke gevoelens is aangeraakt. Je krijgt een vermoeden van de verlossing die 

aan het Kruis voor ons heeft plaatsgevonden. Daardoor verandert ons lijden. Verdriet wordt 

ons niet bespaard. Maar als het ons overkomt, laat Jezus ons zien hoe we met Hem door het 

verdriet heen kunnen gaan, zodat het niet meer op ons drukt en over ons heerst. 
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Vasten Stilte wandeling  

en kort gebedsmoment 

Donkere wolken stapelen zich op, we houden de adem in. 
Beseffen nauwelijks wat er allemaal in de wereld gebeurt! 
We staan daarom even stil en denken na hoe we onvrede  
kunnen ombuigen naar vrede. 
Met een korte gebedsmeditatie verbinden we ons met allen die door oorlogen getroffen 
worden. Vervolgens is er een stiltewandeling. 
De stilte geeft ruimte om naar boven te laten komen wat er in onze harten leeft. Een stilte 
wandeling is bij uitstek een moment van bezinning en reflectie, met de natuur als 
inspiratiebron. De natuur kan ons leren wat innerlijke stilte is.  Stilte heb je nodig om de 
vrede in jezelf te vinden. 

Begin- en eindpunt is de Willibrordkerk.  U krijgt een kaartje met de route mee.  
Is 4,3 km te lang dan kunt u ook een eigen kleiner gekozen route lopen.  
Zondag 22 maart 10.00uur 
Korte gebedsmeditatie en aansluitend een Stiltewandeling voor Vrede.  
Na afloop koffie, thee en een broodje Willibrordkerk te Ruurlo 
 

Dag-Kapel / Open Kerk 

Dag-kapel.  

Elke dag open (07.00 -20.00 uur) 

U kunt altijd terecht om een kaarsje aan te steken of  

om gebruik te maken van of bij te dragen aan de deelkast. 

Open kerk.  

Elke Vrijdag Bidden voor Vrede van 14.00 tot 16.00 uur 

Wie wil kan een moment bidden voor vrede, een kaars aansteken of een stilte moment,  

of een kop koffie of thee. Voel je welkom! 

Brede Dak Ruurlo 

Volgende maaltijd is op donderdag 2 april dan zal er een paasbrunch worden verzorgd. 
Inloop 17.00 en aanvang maaltijd 17.30 uur 
Info en opgave bij Anny Strijker tel.: 06-41569858 
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Berichten over de Passie vieringen en over de Stille tocht 

Stille tocht in Vorden op Goede vrijdag 3 april - 14.30 UUR 

Bij ‘de stille tocht’ op Goede Vrijdag in Vorden (voorafgaand aan de passieviering van 15.00 
uur), gaan we handen en voeten geven aan het thema van dit jaar.  
Naast elkaar gaan staan en het kruis dragen. In een wereld die gebukt gaat onder talrijke 
oorlogen en conflicten is een stilte tocht voor Vrede een manier om stil te staan bij allen die 
een kruis te dragen krijgen. Ver weg maar ook dichtbij.  
De oorlog in het Midden-Oosten doet ook onze vrede wankelen.  
In vrijheid mogen leven is een recht dat niet vanzelfsprekend blijkt te zijn. 
Laten we een signaal afgeven en er staan! Loop mee met de stille tocht.  
We willen in onze wereld geen oorlog, onderdrukking of uitbuiting!  
Wat we wel willen is “Vrede, Respect en Naoberschap”. 
U mag bloemen meebrengen om zo uw solidariteit met de slachtoffers kenbaar te maken. De 
bloemen mogen na afloop op het kerkplein bij het kruis worden gelegd. Van harte hopen we 
dat velen meelopen en het kruis mee willen dragen.  
Een symbolische manier om ‘Ik sta naast je’ vorm te geven.  
Door onze aanwezigheid tonen we ons vertrouwen in het goede van de mens.  
Laten we elkaar steunen en vasthouden’ in deze onzekere tijd.  
Tijdens de Stille tocht zal er symbolisch een kruis worden mee gedragen. 
Samen dat kruis dragen, naast elkaar gaan staan en de schouders eronder 
de Stille tocht begint en eindigt op het kerkplein van de Christus Koningkerk,  
het Jebbink 8 in Vorden. Aanvang is 14.30 uur.  
De tocht (< 1km) verbindt beide kerken met elkaar.  
Ze staan naast elkaar in hun zoektocht naar recht en vrede.  
 
 

 
 
 


