Nieuwsbrief : Na Pasen - maand April

Berichten voor onze geloofsgemeenschap St. Willibrord

Komende week

Woensdag 29 april: Viering in de Schoven
aanvang 14.30 uur. Margriet te Morsche zal in de viering voorgaan
Het Gemengd koor zal in de viering zingen.

29 April: Klokkenluiden voor Kinderen

We luiden de klokken in Ruurlo op 29 april om de kinderen die
al meer dan een jaarin de Open Hof kerk in Kampen een stem
te geven

We doen dat met de stem met onze kerkklokken in Ruurlo!

Al meer dan 16 maanden luidt Open Hof kerk in Kampen
symbolisch de klok voor kinderen. Speciaal voor Aram, Ariana,
Amelia en Alexa Babayants en alle 420 gewortelde kinderen.
Meer dan 2000 mensen stonden op.

Maar in Den Haag blijft het stil.

Dat is precies het lot van kinderstemmen. Te zacht om gehoord te worden.
De kerk in Kampen versterkt hun stem. Wat zou het mooi zijn als
vierhonderdtwintig kerken in Nederland deze stem willen versterken door te
klok te luiden voor gewortelde kinderen.

Op 29 april, om precies 16.20 uur (420 gewortelde kinderen) luiden we met
zoveel mogelijk kerken de klok!

Vrijdag 1 mei: Open Kerk van 14.00- 16.00 uur

Elke vrijdag middag kunt u binnen lopen: neem de tijd voor een moment
stilte, voor een vredes-gebed, om een kaarsje branden, of voor een kop
koffie of thee!

Brede Dak Ruurlo

Donderdag 7 mei: is onze volgende maaltijd
inloop 17.00 aanvang maaltijd 17.30 uur,
info en opgave bij Anny Strijker tel.: 06-41569858.



Dag Kapel:

De dag-kapelis elke dag open (7.00 -20.00 uur) daar kunt u altijd terecht

om een kaarsje aan te steken of om gebruik te maken van, of bij te dragen aan de
deelkast.
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In het zonnetje gezet:

Afgelopen Donderdag 23 april: naafloop van de Eucharistieviering door
Pastoor Harrold Zemann werden twee parochianen in hert zonnetje gezet;

“Wim Huitink en Anny Spekschoor”

Theo Te Brake heeft als voorzitter van de Locatieraad en
van het Gemengd Koor Wim en Anny toegesproken.




Toespraak voor Wim Huitink
Beste Wim.

Al 72 jaar lang veel energie in de kerk gestoken.

Je kunt gerust zeggen heel veel, als Wim wat doet gebeurd het met veel
precisie.

Als kind is hij begonnen als misdienaar.
Later ging hij jongeren voor om ze op te leiden tot misdienaar.

Toen hij uit dienst kwam volgde hij oom Hendrik op als collectant, dat was
in 1954 en dat heeft hij volgehouden tot nu.

Hij is dus 72 jaar collectant geweest, In al die jaren heeft hij verschijnende
stuuvers opehaalt.

Ook was hij jarenlang contact/persoon coordinator van het
collectantencollege.

Deze rol heeft hij destijds overgenomen van Jan Wolters, Jos Rouwhorst
heeft het nu van Wim overgenomen.

Ook heeft hij ruim 25 jaar in het bestuur gezeten van de PCI.

In 1985 heeft Wim samen met een aantal parochianen een comité
opgericht om geld in te zamelen met allerlei acties om de financién van kerk
te verbeteren ( genaamd Noodfonds Willibrord 85)

Ik weet niet precies meer wanneer, maar Wim heeft ook 2x 4 jaar in de
Locatieraat- pastoraatsgroep gezeten

In 2021 bestond onze kerk 150 jaar, hiervoor heeft Wim in samenwerking
met Leo Besselink en Jos Schooltink een prachtig boek uitgegeven
St Willibrorduskerk Ruurlo 150 jaar.

Wim was de coordinator en heeft hier veel energie in gestoken.

Al met al heeft hij ondanks zijn drukke leven, autobedrijf, gezin toch altijd
tijd gevonden voor zijn kerk.

Ook Annet moeten wij niet vergeten, zij heeft Wim veel bijgestaan in het
kerkelijk gebeuren.

Ik ken Wim als een unieke man, niet graag op de voorgrond maar wel
aanwezig en een eigen mening.



Het is toch echt wel bijzonder op zo n leeftijd nog zo betrokken.
Nu beginnen de jaren toch wel te tellen.

Wim, Annet ontzettend bedankt voor wat jullie allemaal voor onze
geloofsgemeenschap hebben gedaan, nogmaals bedankt.

Wij wensen jullie nog veel woonplezier in de Schoven.

Ook hier hoort natuurlijk een bloemetje en applaus bij.




Toespraak voor Anny Spekschoor

Beste Anny.

Anny is al sinds 1966 lid het van gemengd zang koor als sopraan.
Het ontstaan van dit koor had behoorlijk wat voeten in de aarde.

Voorheen was er alleen een herenkoor, maar na het concilie kwam daar
veranderingin.

Vanaf die tijd mocht het ook een gemengd koor zijn.

Niet alle heren uit dit koor waren het daar mee eens, en zijn daarom gestopt
met zingen in dit koor, daarom was het ook pas in 1965 dat het gemengd
koor zijn oorsprong vond.

Dus Anny is met een kleine onderbreking 60 jaar koorlid.

Zij had afscheid willen nemen van het koor in november met het
Ceciliafeest,

Maar om gezondheidsredenen was dat niet te volbrengen.
Anny was altijd zeer trouw aanwezig, zowel op de repetities als de vieringen.

Ook het voorzingen bij Psalmen in de vieringen heeft ze jarenlang met een
mooie stem en volle overgave gedaan.

Zij was goed bij stem, maar ook naast het zingen lied ze haar stem echt wel
horen.

Nu aan het eind van haar zang carriere willen we namens het koor maar ook
namens de parochie bedanken met de Gregoriusspeld.

Anny nogmaals bedankt voor alles wat je voor de RK Kerk hebt gedaan.

Anny wij wensen jou alle goeds voor de toekomst en hopen dat je nog fijne
jaren te midden van je gezin mag zijn.

Hier hoort natuurlijk ook een boeket bloemen en applaus bij.

(foto’s zijn van M. te Morsche)















